
Hebreeën 3 – Christus hoger dan Mozes 
Ochtendcatechese 15 februari 2017 

Vers 1 

Daarom (niet vertaald in NBV) = verbinding met H 1 en 2. 

Heilige broeders (en zusters) = voor het eerst een directe aanspraak. Heilig in en door Christus. 

Deel hebben aan de hemelse roeping = samen met Jezus. Vgl 1 Petrus 2:9-10 

Jezus de apostel = gezondene. Meer dan Mozes gezonden was. 

Jezus de hogepriester = meer dan Mozes priester was. 

Vers 1 vat H 1 en 2 samen en geeft de inleiding voor H 3 en 4.  

Vraag: Hoe ervaart u de hemelse roeping? Wat betekent dat in het dagelijks leven? 

Vers 2-6 

Een vergelijking van Mozes met Jezus. In H 1 en 2 werd Jezus vergeleken met de engelen en is 

duidelijk geworden dat Hij hoger is dan de engelen. 

Voor joden was een logische vraag dan: hoe zit het dan met Mozes? 

Vraag: Wat weet je van de positie die Mozes heeft in het jodendom? Lees ook Numeri 12. 

Vers 2 geeft eerst een vergelijking: allebei trouw. Toch is Christus meer: want Hij is de bouwer van 

het huis, waar Mozes slechts dienaar was. 

Het huis staat voor de familiegemeenschap. Kan hier heel het volk van God betekenen.  

Christus is trouw aan Zijn huis als Zoon. Wij vormen dat huis. De schrijver betrekt zichzelf nu erin en 

geeft aan samen met de lezer een gemeenschap te vormen van Christus.  

Wat is kenmerkend voor mensen die Zijn huis vormen? 

NBV: trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen = beetje ongelukkige 

vertaling. HSV: de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. 

Vraag: Wat betekent het om vrijmoedigheid te bezitten? Hoe roemt u in de hoop? 

Vers 7-11 

Een citaat uit het OT als tegen-voorbeeld. Christus en Mozes waren getrouw, het volk in het Oude 

Testament was dat niet. Wij moeten dat wel zijn. Lees hierbij evt Numeri 14 

Vers 12 – een waarschuwing 

Afvalligheid van één kan de gemeenschap beinvloeden. 

Vers 13-14 – een appel 

Vermaan elkaar daarom dagelijks. Wees elkaar hartbewakers. Zolang het ‘vandaag’ geldt.  

Vraag: Hoe kunnen we elkaar dagelijks vermanen? Is het nog steeds vandaag? Hoe kunnen we 

elkaar helpen vast te houden tot het einde? 

Vers 15-18 - vijf vragen op basis van Psalm 95 en Numeri 14. 

Vers 19 – een terechte constatering 

Vraag: Wat kunnen we uit dit hoofdstuk leren over prediking in de kerk? 


